
DEZE LESBRIEF IS EEN UITGAVE VAN 
ZENDING GEREFORMEERDE GEMEENTEN.

groep 1-2

Om voor te lezen
Elke dag hoor jij over de Heere Jezus vertellen. Thuis, op school of in de kerk. Er zijn nog steeds 
mensen die niet weten Wie de Heere God is. Ze dienen een afgod. Sommigen buigen voor een 
beeld. Paulus gaat op reis naar Efeze en vertelt de mensen dat ze de Heere moeten dienen. 
Sommige mensen worden heel erg boos. Later wordt Paulus zelfs gevangen genomen en met 
een schip naar Rome gebracht. Plotseling gaat het heel hard stormen en het schip breekt in 
stukken. De Heere zorgt ervoor dat alle mensen op het schip veilig aan land komen.

Op reis met Paulus     

Demétrius, de zilversmid, 
die met zijn hele handel zit, 
zegt: “Mannen, luister toch en ziet, 
wat Paulus zegt, dat kan toch niet!”

Want weet je wel wat Paulus zegt:
“De god van jullie is niet echt.”
Een god gemaakt met mensenhand
heeft wel een hoofd, maar geen 
verstand.

Wil  je  meer  weten over  zending?  
Ki jk  dan op www. zggjunior.nl .

Lied

Kleur de tekening in en plak de figuren op

Uit: Ook uit de mond der kinderen, Boekencentrum



Hoeveel tel je? Trek een lijn Zoek de vijf verschillen en kleur de tekeningen in
De vertelling kun je vinden in Handelingen 19: 24-40.

De vertelling kun je vinden in Handelingen 20: 7-16.
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Kleur de figuren en 

knip uit
Knip de figuren uit en 

plak deze op de tekening 
op de achterkant 

Figuur 1

Figuur 2

Figuur 3


