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Dat klinkt 
goed! 

De Kinderkrant over:

Zing je mee? 

Zoti është i mire, 
Zoti është i mire 
Zoti është i mire, 

Ai ësht’i mire me ne.

Speel jij een instrument? 
In Guinee gebruiken 
de kinderen een lege 
jerrycan en dat 
klinkt echt mooi. 



KINDERKRANT

CAMBODJA

Geschreven door Wyneke van Horssen 

De trommelende monnik 

‘Dong...dong.…’ Terwijl ik nog half lig te slapen, hoor ik hoe er 
een paar keer doordringend op de trommel wordt geslagen. 
Het is vijf uur in de ochtend en het is tijd voor de monniken 
om op te staan. Tegenover mijn huis staan een paar grote 
tempels, waar jongens en mannen wonen. Deze monniken 
zijn goed te herkennen aan hun oranje kleren. De monniken 
aanbidden de beelden van boeddha. Soms zeggen ze uren 

achter elkaar zingend bepaalde teksten op voor de microfoon. 
Bij bruiloften, begrafenissen en op feestdagen gebruiken de 
mensen in Cambodja ook andere instrumenten. Vaak wordt 
er een melodie gespeeld op een xylofoon. Weet je hoe een 
xylofoon eruitziet? 
Kinderen in Cambodja krijgen geen muziekles op school. 
Meestal leren ze van hun ouders hoe ze een muziekinstrument 

moeten bespelen. 
In de kerk wordt ook gezongen. Dat is heel mooi 

om naar te luisteren! Er is een Cambodjaans 
boek met christelijke liederen. Als je 

sommige liederen hoort, kun je ze vast ook 
in het Nederlands meezingen. Bid je mee 
dat veel Cambodjaanse kinderen naar de 
kerk komen en muziek maken en zingen tot 
eer van God? 

GUINEE

Een jerrycan als instrument  
Geschreven door familie Baan 

‘Bam, bam, bamm! Bam, bam, bamm!’ Wat gebeurt daar? 
Het is ons buurmeisje dat hard met twee stokken op 
lege jerrycans slaat. Het gaat precies in de maat. De rest 
van de buurkinderen danst er vrolijk om heen. Muziek 
en dansen, daar houden de kinderen in Guinee van. Het 
liefst zo hard mogelijk! En als je geen echte trommel 
hebt, kun je prima muziek maken met een jerrycan. 
De kinderen vinden het ook leuk om met ons te zingen. 
Als ze bij ons spelen, zingen we ondertussen een psalm 
of lied in het Susu. Dat is hun eigen taal. Daardoor leren 
de kinderen het lied ook snel. Het gebeurt regelmatig 
dat Rhodé met haar vriendinnetjes buiten of in de auto 
zingt: ‘Io Ala fan, Ala tantu…’ (‘Ja, God is goed, geloofd 
zij God…’) 



Zing je mee met dit Albanese lied? Het gaat 
over het eerste deel van Psalm 100 vers 5. 
Zoek dat vers maar eens op in de Bijbel. 

Geschreven door Carolien Geluk 

Klejda over muziek 

Klejda woont in Albanië. Ze vertelt ons 
wat over muziek.  
 
Wat is een bekend muziekinstrument 
in Albanië?  
De fluit en de pauk, die worden vooral 
bij feestjes gebruikt. 
 
Hebben jullie op school ook muziek en 
wat leer je dan?  
Ja, op school krijgen we van klas 4 tot 
klas 9 muziek. We leren noten lezen en 
moeten van alles uit ons hoofd leren 
over muziekinstrumenten.  
 
De muziek in de kerk is heel anders 
dan de traditionele muziek van 
Albanië. Wat vind je van de muziek in 
de kerk?  

Ik denk alleen maar mooie dingen over 
muziek in de kerk, dat komt omdat ik 
als christen geloof in God. 
 
Wat vind jij een mooi lied in de kerk?  
Ik vind het lied ‘Jezus, je muzikë e 
zemrës sime’ (‘Jezus, U bent de muziek 
van mijn hart’) heel mooi. 
 
Waarom vind je dit een mooi lied?  
Ik vind elke zin uit dit lied heel mooi. 
De Heere verlaat ons nooit en hoort 
onze gebeden. Hij reinigt ons van onze 
zonden door Zijn Zoon. God verandert 
nooit. Als we sterven en Hem kennen 
dan zal het een blijde dag zijn.  
 
Speel je ook een muziekinstrument?  
Ja, gitaar.  

ALBANIË

Albanees lied
ZINGEN

Je kunt het 
lied ook met 
een video 
meezingen. 
Scan de  
QR-code.

Zoti është i mire, Zoti është i mire 	
(Uitspraak: Zòti jesh timir) 
Zoti është i mire, Ai ësht’i mire me ne. 	
(Uitspraak: Aishtimir me ne) 

(Betekenis: God is goed,  

Hij is goed voor ons.) 

 
Ai na dëgjon, Ai na dëgjon 		
(Uitspraak: Ai na dudzjon) 
Ai na dëgjon, Ai është i mire me ne. 	
(Uitspraak: Aishtimir me ne) 

(Betekenis: Hij hoort ons,  

Hij is goed voor ons.) 



UIT DE BIJBEL 

God verheerlijken 
De Westminster Catechismus legt uit dat het hoogste 
doel van de mens is om God te verheerlijken en zich 
eeuwig in Hem te verheugen. In Psalm 67 lezen we 
daar ook over. Laten we samen die psalm lezen. Je zult 
zien dat het een gebed tot God is. 

We moeten eerst vers 2 en 3 lezen om het gebed te begrijpen. 
In vers 2 vraagt de dichter of de Heere Zijn volk wil zegenen. 
Maar die zegen heeft een doel. Welk doel? Vers 3: Opdat men 
op de aarde Uw weg kenne, onder alle heidenen Uw heil. Dat 
de mensen op aarde leren Wie de Heere is en dat Hij mensen 
redden wil van hun zonden. 
 
Let nu goed op. De dichter vraagt om Gods zegen voor Zijn 
volk, maar waarom? Vers 4 (vers 6 herhaalt dat, omdat het zo 
belangrijk is): Opdat alle volken God zullen loven. Het moet 
voor de volken van de wereld zichtbaar zijn hoe goed God 
zorgt voor Zijn volk. Dan verlangen anderen ernaar om ook 
die zegen te ontvangen. En dat leidt ertoe dat zij God gaan 
loven en prijzen. We lezen hetzelfde in vers 5 met nog sterkere 
woorden: ‘de natiën zullen zich verblijden en juichen.’ Vers 7 

en 8 vatten alles nogmaals samen: de Heere zegent ons en alle 
einden der aarden zullen Hem vrezen.
 
Deze psalm is belangrijk voor zendelingen. Zij reizen soms 
naar verre landen, opdat de bewoners daar Gods heil leren 
kennen. Zo zal God door hen worden geprezen. Maar deze 
psalm is ook belangrijk voor christenen in Nederland. Loof de 
Heere in het openbaar voor de zegen die je ontvangt. Bid dat 
jijzelf en anderen gaan verlangen naar de God van die zegen. 
Dan zal de Heere worden geprezen. Wil jij dat ook?

Geschreven door Dick Korpel

Welk plaatje mist 
er in elke rij?

PUZZEL

Los jij deze puzzel op? 

1	� Welke drie woorden gebruikt de dichter van 
Psalm 67 om het verheerlijken van God te 
omschrijven? 

2	� Met deze psalm in je achterhoofd:  
Is Nederland een zendingsland? 

Vragen voor jou
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