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Gevaar!
De Kinderkrant over:

Een gevaarlijke 
slang in de tuin! Dat 
zou schrikken zijn. 
Familie de Niet maakt 
dit regelmatig mee. 
Lees hun verhaal op 
bladzijde 2!

Kijk uit!
Er dreigt gevaar!



KINDERKRANT

‘Pas op, een auto!’ Skriieeek. Oei, hij stopt net 
op tijd. Je ziet het gevaar aankomen. Wist je dat 
je gevaar soms niet kunt zien, maar wel voelen? 
Op een vrijdagmiddag gaan we naar het huis 
van een hermana (vrouw uit de gemeente) om 
Kerstfeest te vieren. Er hangt een rare sfeer. Op 
straat lopen een paar kinderen druk met elkaar 
te praten. Wat zou er zijn? We gaan naar binnen. 
De kinderen komen ook binnen en zeggen: ‘Er 
komt straks een man met een pistool om een 
andere man dood te schieten.’ Wat schrikken we! 
In deze wijk, een klein stukje bij de kerk vandaan, 
gebeuren zulke gevaarlijke dingen wel vaker. 

Soms lenen mensen geld van andere mensen, 
maar als ze het niet teruggeven, dreigt er gevaar. 
We doen de deur dicht en luisteren samen naar 
het kerstverhaal. We bidden om bescherming, 
want de Heere kan ook hier voor ons zorgen. En 
dat doet Hij! De man met het pistool komt niet. 
Gelukkig maar!

Het is zondagmiddag. We luisteren 
naar een preek. Opeens horen we 
buiten: ‘WAM, BAF, WAM, BAF!’ 
We kijken elkaar aan en denken 
meteen hetzelfde. De aandacht 
voor de preek is weg. We zetten 
de dienst op pauze en lopen naar 
buiten. Daar zien we waker Alaye 
met een stok lopen. We weten wel 
wat dat betekent: hij heeft een 
gevaarlijke slang gedood. En ja hoor: 
als we bij hem komen, ligt de slang 
nog te kronkelen op de grond. De 
slang zat in een palmboom op onze 

compound. Onze waker heeft heel 
goede ogen en zag iets bewegen. Hij 
keek eens goed en zag een Kulusègè. 
Dat is een levensgevaarlijke 
slang. We zijn elke keer weer 
onder de indruk. Van de 
slang die nog zo lang 
ligt te kronkelen nadat 
hij dood is en van de 
moedige Alaye die de 
slang durfde te doden, 
maar vooral van de 
bewaring van de HEERE.

GUINEE

Geschreven door familie De Niet

Een slang!

Een pistool
Geschreven door familie Baan

ECUADOR



De Schuilplaats

Zjoef! Met vliegende vaart sjeest een grote auto 
voorbij. Ik denk dat de chauffeur even vergeet dat hij 
niet op de snelweg rijdt. Hopelijk steken er niet precies 
een paar kinderen de weg over. Hier in Durrës rijden 
auto’s vaak te hard. De Albanese moeders vinden het 
niet zo veilig om hun kinderen op straat te laten spelen. 
Op rustige pleintjes zie je soms een paar jongens 
voetballen. Hoe is dat bij jou in de buurt? 

Als de kinderen in Albanië niet naar school of sport 
zijn, zitten ze vaak thuis achter het scherm. Soms vele 
uren. Dat is ook best gevaarlijk. Zeker als ze allerlei 
films bekijken en spellen spelen die meer over de 
duivel leren dan over God. ‘Laat mijn zoon maar bij 
jullie naar de kerk gaan hoor’, zei mijn buurvrouw pas. 
Ze heeft gelijk. In de kerk hoort deze jongen over de 
enige, veilige Schuilplaats!

Geschreven door Gerdine Zoeteman

ALBANIË

Ha jongens en meisjes,

Op 1 juli mag je weer naar de zendingsdag in Gorin-
chem komen. Er is altijd veel te doen en bij de markt-
kraam van ZGG kun je een knutselopdracht inleveren. 
Doe je mee? 
Het gaat deze zendingsdag over het zaad dat in de 
aarde valt en vruchten voortbrengt (Markus 4: 26-29). 
Misschien heb je zelf weleens iets gepoot: een zonne-
bloempit of zaadjes voor een krop sla. Je giet er telkens 
een beetje water bij. En dan opeens zie je een klein 
stukje groen boven de aarde uitkomen. Telkens wordt 
het groter. Wat een mooie bloem, wat wordt hij groot! 
En wat een heerlijke krop sla.

De wereld is als de grond waar je de zaadjes in poot. 
De Heere wil dat Zijn Woord verspreid wordt over 

de hele aarde. Het zaad van Gods Woord moet overal 
gebracht worden. Dat doen onze zendingswerkers.

Op de zendingsvelden wordt ook gepoot om bij-
voorbeeld aardappels te laten groeien. Toch zien de 
bananenplantages in Ecuador er heel anders uit dan de 
rijstvelden in Guinee of op Papoea. Sommige mensen 
hebben een eigen moestuintje. Jij misschien ook wel. 
Maak jij voor de zendingsdag een eigen akkertje? Of 
een boom met vruchten? Het mag natuurlijk een 
knutselwerkje zijn of je laat echt iets groeien. Je kunt 
ook een vrucht knutselen, zoals een mango of ananas. 
In welk land komt jouw akker of vrucht voor? Wij zijn 
benieuwd wat jij ervan gaat maken. 

Tot ziens bij de kraam van ZGG!

Hartelijke groet,
Marja van der Jagt

Knutsel je eigen akker 
ZENDINGSDAG 2023



UIT DE BIJBEL 

Veilig bij God
Zo snel mogelijk fiets je naar school. Je vertrok alweer 
te laat van huis. Bij de spoorwegovergang springen de 
seinen op rood: gevaar! Razendsnel moet je beslissen: 
fiets je onder de dalende slagbomen door? Gelukkig, 
je knijpt je remmen in. Even later flitst de sneltrein 
voorbij.

Soms hebben mensen gevaarlijk werk. Denk maar aan 
iemand die hoog in een windmolen werkt. Dan heb je goede 
veiligheidsmaatregelen nodig. Je kunt ook door eigen schuld 
in gevaar komen. Of onverwacht in gevaar raken. David schrijft 
daarover in Psalm 27. Zoals wilde dieren op hun prooi loeren, 
zo zoeken zijn tegenstanders hem te verscheuren. David 
was door de Heere uitgekozen om koning Saul op te volgen. 
Samuël had hem daarom gezalfd met olie. David diende aan 
het hof van koning Saul. David had Goliath verslagen. Het leek 
de goede kant op te gaan. Maar nu achtervolgt Saul David om 
hem te doden.

Gevlucht uit zijn vertrouwde omgeving, verblijft hij in de 
woestijn. Is David boos of moedeloos? Wij kunnen ons dat 
voorstellen, maar David reageert anders. ‘De HEERE is mijn 
Licht en mijn Heil, voor wie zou ik vrezen?’ David denkt terug 

aan al die moeilijke en goede momenten dat de Heere er was. 
David is daar dankbaar voor. 

Maar het gaat hem om meer (vers 4 en 9). Het gaat hem ten 
diepste om de aanwezigheid van God in zijn leven. Als de 
Heere nabij is, als David Zijn aangezicht mag zien, dan is 
het goed. David verlangt ernaar om dat te mogen ervaren in 
het huis van de HEERE. Nu dat niet kan, ervaart hij toch ook 
de nabijheid van de Heere. Hij voelt zich hierdoor gesteund: 
‘Wacht op de HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken; 
ja, wacht op de HEERE’. Ervaar jij Gods aanwezigheid in je 
leven?

Geschreven door Dick Korpel

Wat staat hier? Los de rebus op. 
Het is een stukje uit psalm 27.

Oplossing:

PUZZEL

Rebus

1	� Leg uit hoe de ervaring van David uit Psalm 27 
hem heeft geholpen tijdens de opstand van 
Absalom (2 Samuel 15: 25 en 26).

2	� Hoe ervaar jij iedere dag opnieuw de 
bescherming van de Heere? Ben jij je daar altijd 
bewust van?

Vragen voor jou

KINDERKRANT
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