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De tandarts
De Kinderkrant over:

‘Kom je ook?’ roept Gëzim. ‘De bus 
is er weer!’ Ilya rent snel met hem 
mee. Nog twee straten en dan zijn 
ze bij de kerk. Daar staat de bus! 
Ben je benieuwd welke bus? 
Lees dan de brief 
van Gëzim! 

Tanden poetsen (2x)

Heen en weer (2x)

Wat een schone tanden (2x)

Poets poets poets (2x)

Op de wijs van 'Vader Jakob'



KINDERKRANT

CAMBODJA

OOST-AZIË

Geen schone handschoenen
VIER VRAGEN AAN EEN WERKER IN OOST-AZIË

Geschreven door Wyneke van Horssen

Ga je wel eens naar de tandarts in het land waar 
je woont?
Ik heb liever geen kiespijn, want op de plek waar ik 
woon ga ik niet naar de tandarts. Ik bezoek de tandarts 
altijd als ik in Nederland ben. Als het nodig is, kan ik in 
dit land wel naar de tandarts in een grotere stad. 

Waarom ga je liever in Nederland naar de  
tandarts?
De tandarts werkt niet zo schoon als in Nederland. 
Hij doet bijvoorbeeld geen schone handschoenen aan. 
Daardoor wordt je kiespijn juist erger als je bij de tand-
arts bent geweest. Dat is niet zo fijn.

Gaan de mensen in jouw land naar de tandarts?
Ze gaan alleen naar de tandarts als ze ergens last van 
hebben. De meeste mensen in Nederland gaan een of 
twee keer per jaar voor controle naar de tandarts. Dat 
doen ze hier niet. Een vriendin van mij ging voor het 
eerst van haar leven naar de tandarts toen ze 30 jaar 
was! 

Poetsen de mensen wel hun tanden?
Ja, ze poetsen hun tanden. Maar regelmatig een 
nieuwe tandenborstel kopen is voor sommige 
mensen veel te duur. 

Veel gaatjes

De tandarts? Daar komen mensen uit 
Cambodja niet zo vaak. Alleen als ze flin-
ke kiespijn hebben. Weet je hoe dat komt? 
Veel Cambodjanen hebben niet genoeg 
geld om naar de tandarts te gaan. Er zijn 
wel goede tandartsen, hoor. Die kun je in 
de stad vinden. 
Kinderen in Cambodja poetsen hun tan-
den vaak niet goed, omdat hun vader en 
moeder het ook niet doen. Het is jammer 
dat ze daardoor later last van kiespijn en 
gaatjes krijgen. Soms zie je hier kinderen 
met een beugel, maar dat zijn alleen de 
kinderen van rijke ouders. 

Maar nu ben je natuurlijk benieuwd of 
ik al bij de tandarts in Cambodja ben 
geweest. Ik woon in de hoofdstad Phnom 
Penh. De tandarts is hier goedkoper, maar 
ik vraag eerst aan een vriendin of het een 
goede tandarts is. In Nederland heb ik 
namelijk de beste tandarts van de wereld: 
mijn vader! Hij vertelt altijd dat ik goed 
moet poetsen en niet vergeten te flossen. 
Weet jij dat je je tandenborstel losjes 
vast moet houden, zodat je niet te hard 
poetst? Het is net als bij schrijven. Daarbij 
moet je je pen ook niet te strak vasthou-
den. Probeer het vandaag maar eens!



Hallo allemaal, 

Leuk dat jullie meer willen weten over de tandarts in Albanië. 
We gaan niet zo vaak naar de tandarts. Ik houd er ook helemaal 
niet van, want het doet altijd zeer. Ik had een keer een gaatje, 
maar mama vond het veel te duur om naar de tandarts te gaan. 
Het deed heel erg pijn en toen kwam er een grote ontsteking 
bij mijn tand. Precies toen het niet meer ging, vertelde de juf 
van de club dat de tandartswagen naar de kerk zou komen. Ik 
was erg opgelucht!
De tandartswagen is een vrachtwagentje met achterin een 
echte tandartspraktijk. Het is gratis als je bij deze tandarts 
komt. De tandarts houdt heel veel van de Heere Jezus. De 
Heere heeft hem gevraagd om met zijn tandartswagen overal 
mensen te helpen. Tandarts Ricardo heeft de hele wereld over 
gereisd. Altijd zet hij zijn wagen bij een kerk. De wachtkamer is 
in de kerk, zo kunnen mensen de kerk van binnen zien. Ricardo 
vertelt dan dat ze daar over de Heere Jezus kunnen horen. Het 
is heel gezellig als de tandarts er is! Wij mogen meehelpen of 

spelen bij de kerk. Ik hoop dat de tandarts snel weer komt, 
maar dat ik dan geen gaatjes meer heb!

Groetjes, 
 
Gëzim, 
Tepëlenë, Albanië

Puzzel

Geschreven door Carolien Geluk

De brief van Gëzim
ALBANIË

Help jij de tand om 
de tandenborstel 
en tandpasta te 
vinden?



UIT DE BIJBEL 

Zuiver goud
Heb je wel eens gezien dat iemand een gouden kies 
heeft? Die vervangt de originele kies die niet goed 
meer was. Die gouden kies moet van een hele goede 
kwaliteit zijn, want tijdens het kauwen wordt er veel 
kracht op uitgeoefend. Daarom wordt het goud eerst 
gezuiverd.

Om goud te zuiveren wordt het opgewarmd tot het vloei-
baar wordt. Daarbij verbrandt alles wat geen goud is. Er blijft 
zuiver goud over. Daarna is het gereinigde goud geschikt om 
er bijvoorbeeld een gouden kies van te maken. Dit beeld van 
reinigen wordt in de Bijbel veel gebruikt. In psalm 119 vers 140 
lezen we: ‘Uw Woord is zeer gelouterd en Uw knecht heeft het 
lief.’ Met andere woorden: Gods Woord is zonder fouten.

In 1 Petrus 1 vers 7 spreekt de apostel Petrus over ‘de beproe-
ving van uw geloof’. Denk daarbij aan vervolging van christe-
nen. Petrus zegt dat goud dat door vuur beproefd wordt (puur 
goud) zelfs kan vergaan. Maar een waar geloof vergaat nooit, 
ondanks strijd en vervolging. Als Gods kind in de Heere blijft 
geloven, wacht een heerlijke toekomst. Op de dag van de 
wederkomst wacht hem in Christus eer en heerlijkheid.

Maar niet alleen dan, ook nu al ervaren Gods kinderen die 
vreugde. Lees maar eens over vervolgde christenen. Hoewel 
de vervolging heel zwaar kan zijn, willen en kunnen zij God 
niet verloochenen. Dat komt niet doordat zij van die dappere 
mensen zijn. Dat komt omdat zij de Heere Jezus lief hebben 
gekregen. Waarom? Hij had hen eerst lief en Hij heeft zware 
vervolgingen geleden om hen te redden. Daarom ervaren zij 
hun vervolging als een eer. Zij mogen het voorbeeld van hun 
Zaligmaker volgen. Zou jij dat willen en kunnen?

Geschreven door Dick Korpel

Deze Kinderkrant gaat over de 
tandarts. Over dat beroep lezen 
we niet in de Bijbel, maar wel over 
de beroepen hiernaast. Alleen zijn 
de letters een beetje door elkaar 
gegaan. Gelukkig staan de eerste 
letters er al wel. 

Weet jij welke beroepen het zijn? 
Als het niet lukt om het beroep te 
ontdekken, kun je het bijbelgedeel-
te erbij pakken.

PUZZEL

Beroepen in de Bijbel

1	� Zoek Psalm 119: 40 en kanttekening 50 daarbij 
op. Vertel in je eigen woorden wat de dichter 
ons wil uitleggen.

2	� In 1 Petrus 1: 7 lezen we over ‘goud dat 
door het vuur beproefd wordt’. Leg uit wat 
de overeenkomst en het verschil is tussen 
beproeven van goud en beproeven van geloof.

Vragen voor jou

KINDERKRANT

relmeekrak Handelingen 9: 36-43 k

heudevreo Genesis 13: 1-11 v

sreivs Lukas 5: 1-11 v

arldehana Handelingen 16: 11-15 h

nretemenakt Handelingen 18: 1-6 t

rokdte Lukas 5: 27-32 d

oktenrakpetb Jeremia 18: 1-6 p


